
Vrijdagochtend 2 augustus gingen we op pad naar Scheveningen voor een rondleiding en een high tea in het 

Kurhaus Hotel. Ik was wel benieuwd of het Kurhaus nou vergane glorie was of dat het mijn nieuwsgierigheid kon 

bevredigen en mijn verwachtingen kon overtreffen. 

 

Ik was zelf gelukkig vroeg in het Kurhaus aanwezig, want de deelnemers stroomden al ruim op tijd binnen, ik denk 

dat iedereen wel een beetje nieuwsgierig was. De entree met de trap naar boven is ook wel schitterend en daar sta 

je dan onder de grote kroonluchter, het was in ieder geval wel indrukwekkend. En ik kan me voorstellen dat het in 

1885 een chique hotel was en dat gasten het fijn vonden om hier te vertoeven. 

 

Het ontvangst was met een kopje koffie en thee en daarna begon de rondleiding. Deze werd verzorgd door een 

oud werknemer van het Kurhaus, hij was de vroegere portier. Hij vertelde leuk en had allerlei anekdotes. Een  

ervan was met een brand in een van de hotelkamers, de oppas van de familie Heineken werd hiervan beschuldigd. 

Gelukkig stond de advocaat van de familie Heineken haar bij, maar jullie kunnen je voorstellen dat er na dit 

akkefietje een hele tijd geen Heineken meer werd geschonken in het Kurhaus. 

 

 
 

Na de rondleiding konden we genieten van een high tea, maar eerst kregen we een glaasje prosecco. Er heerste 

een leuke en relaxte sfeer en de deelnemers waren tevreden en konden met een lekker gevoel weer naar huis 

gaan of nog lekker van een overnachting in het Kurhaus genieten. 

 

Kortom: het was weer een mooi en vooral gezellig evenement !  

Deelnemers, jullie worden hartelijk bedankt, want mede dankzij jullie hebben we er met elkaar een heel gezellig 

dag van gemaakt! 



 

 

 


