“This is Holland” 18 november 2017

Rond 15.30 uur verzamelen we met 30 deelnemers bij een van de nieuwste attracties van Nederland
“This is Holland” in Amsterdam-Noord. We zullen hier een vlucht boven Nederland maken op een hele
speciale manier. Na een moeizame start met een heerlijke kopje koffie en appeltaart met slagroom
beginnen we aan de experience. We gaan eerst op de foto en krijgen een film te zien over het ontstaan
van Nederland.

Vervolgens krijgen we veiligheidsvoorschriften voordat we aan onze vlucht boven Nederland beginnen.
We zitten in een soort van achtbaan stoeltjes, vast geriemd schieten we naar voren en komen in een
prachtige vlucht/film over Nederland terecht. Tijdens deze vlucht ruik je de tulpen op de bollenvelden.
We komen in een storm met echte regen terecht. Het is er behoorlijk fris en vochtig van de regen. Maar
wat een super ervaring. Na onze foto in ontvangst te hebben genomen lopen we met z’n allen naar het
restaurant aan de overkant gelegen “de Tolhuistuin”. Hier staan 2 lange tafels voor ons klaar en krijgen
we door middel van shared dining de heerlijkste gerechten voorgeschoteld. Werkelijk smullen geblazen.



Na het diner gaan we naar de Adam Tower. Met een super snelle lift vol muziek en kleuren schieten we
naar de bovenste verdieping. Hier lopen we naar het observatie dek waar we een prachtig uitzicht
hebben over Amsterdam. Sommige waaghalzen durven ook in de schommel die over de rand schommelt
de diepte in.




